Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben ruim 300.000 personen een schuilplaats verleend
aan mensen die door de nazi's werden vervolgd. Met gevaar voor eigen leven en dat van hun
gezinnen, hebben zij van tienduizenden het leven gered door ze uit de handen te houden van
de nazi's. Na de oorlog hebben zij niet om aandacht gevraagd. De Nederlandse maatschappij
heeft hen nooit de eer gegeven, die zij wel verdienen. De Stichting Schuilplaatsverleners vraagt
aandacht en erkennmg voor deze vergeten groep.

L. Stichting Schuilplaatsverleners Amersfoort
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Wandelen door de geschiedenis met behulp van de moderne media. Dat is de:
opzet van de wandelroute die qua informatie nog in ontwikkeling is omdat steeds
meer bekend wordt over wat zich in de oorlog rond deze marsroute der gevan-
genen heeft afgespeeld. Wij zijn bezig die informatie te bundelen en beschikbaar
te: maken via bijvoorbeeld de smartphone en QR codes en dergelijke:

Als begin (of eindpunt) van de wandeling door het ‘Beschermde Stadsgezicht
Berg' in Amersfoort, is gekozen voor de plek waar op het eind van de oorlog
twintig mannen (waaronder de schuilplaatsbieder Van den Dool, wiens geschie-
denis is opgetekend) zijn doodgeschoten door de Duitse bezetter als represaille-
maatregel.

Langs de route bleken tal van mensen spontaan bereid ontsnapte gevangenen
een schuilplaats te bieden voor korte of lange tijd; hiervan zijn zeer opmerkelij-
ke anekdotes bekend. Ook was er een onderwijzeres die de hele oorlog in een
schooltje een groep Joodse kinderen verborgen hield en zo zijn er nog tal van

overleveringen.

Wij roepen iedereen op om hun verhaal te melden over het bieden van een schuilplaats in de oorlog , zodat de wandeling
van een klein uur een min of meer aaneengesloten reeks getuigenissen (of overleveringen daarvan) wordt.



FRED VAN ZUIDEN - HOE EEN NEDERLANDSE JONGEN DE 28 WERELDOORLOG OVERLEEFDE

Fred van Zuiden was negen toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen. Hij is met zijn familie vanaf ‘42 op verschillende plaatsen
ondergedoken. Toen de oorlog in 1945 afgelopen was, had hij op zesentwintig adressen onderdak gevonden.

ZEG MAAR MAMMA

Fred van Zuiden

Dit boek is zijn onopgesmukte verslag van die jaren, over angstige confrontaties met de Gestapo,
vliegtuigen die op weg naar Arnhem om hem heen neerstortten en een spannende sprint door
niemandsland. Hij vertelt over andere onderduikers die hem met hun galgenhumor bij zijn verstand
hielden, mensen van het verzet die schuilplaatsen voor hem regelden, en gewone Nederlanders die
hun levens riskeerden om hem te redden. Dit boek is een eerbetoon aan hen allemaal, maar vooral
aan zijn vele “mamma’s”.

Fred van Zuiden: Ik kroop terug over de losse planken, op zoek naar een kier zodat ik op de begane
grond van de schuur kon kijken. Ik werd zo duizelig door de schok, dat ik bang was om flauw te
vallen. Vijftien centimeter onder me was een hoofd met donker haar vol Brylcream. Ik bleef dood-
stil liggen en hield mijn adem in, terwijl ik elk moment verwachtte dat de man zou opkijken. Ik
kon hem bijna horen schreeuwen dat ik naar beneden moest komen.

ISBN 978-94-6228-026-7 | € 14,95 (excl. verzendkosten)
Uw bestelling draagt bij aan het Schuilplaatsverlenersfonds voor het monument.

LOCATIES, VERHALEN EN VOORWERPEN - EEN KETEN VAN HERINNERINGEN

Pas recent is er aandacht gekomen voor schuilplaatsverleners, hun verhalen, de plekken
en voorwerpen die nog iets vertellen van een angstige tijd, maar ook een tijd van hechte
verbondenheid. Er zijn nog maar wemlg getulgen over en de schunlplaatsen worden steeds
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