
Geachte Burgemeester en Wethouders, Leden der Gemeenteraad van Leusden, 
 
Bent u voorstander van herdenken van of eer brengen aan vm. nazisoldaten en SS'ers uit Leusden? 
Zo simpel gesteld, is het antwoord daarop nogal voorstelbaar: natuurlijk niet.  
 
Toch is dat wat er half november dreigt te gebeuren, in Venray-Ysselsteyn. We wenden ons daarom 
tot u met een ongebruikelijk verzoek. U kunt door uw stem te laten horen mede helpen zo'n 
herdenking te voorkomen. U kent ons waarschijnlijk nog van een optreden in uw raad vorig jaar. 
Uiteraard zijn we goed bekend met het N.M. kamp Amersfoort en we weten dat de oorlog uw speciale 
belangstelling heeft. 
We - een coalitie van organisaties van oud-verzetsmensen, holocaustslachtoffers en hun 
nabestaanden - zijn bezig om via een actie en petitie te voorkomen dat er nog herdenkingen op 'nazi-
plaatsen' worden gehouden. 
 
Het gaat in dit geval om de twee herdenkingen die plaatsvinden op de nazi- en SS-begraafplaats 
Ysselsteyn (Venray), waar 32.000 nazisoldaten, SS'ers, Nederlandse oorlogsmisdadigers (SS'ers, 
verraders, folteraars en executeurs) liggen. Dit is tevens in oppervlak de grootste nazibegraafplaats 
van Europa, en het dichtst bij Duitsland gelegen (15 km). Deze plek heeft een link met Leusden. 
 
Er zijn 3 nazi- en SS-doden in Leusden gevallen, die nadien op Ysselsteyn herbegraven zijn. Onder 
deze doden ook onvermijdelijk oorlogsmisdadigers.  Hier is een link naar de internationale gravensite 
Findagrave.com met een aantal doden die in Leusden gevallen zijn: 
https://www.google.com/search?&q=Leusden+ysselsteyn+site%3Afindagrave.com 
 
De laatste twintig jaar houdt de Duitse ambassadeur in november op Ysselsteyn een herdenking. Hij 
legt dan samen met andere officials, de burgemeester, de comm. van de koning, en zelfs Duitse en 
Nederlandse officieren, kransen voor de nazidoden hier - dus voor daders. 
Dat stuit ons tegen de borst. 
 
Hier ligt bijvoorbeeld de SS-luitenant die Anne Frank, haar familie en vrienden deporteerde en de 
exceutie van Johannes Post leidde, Julius Dettmann. Ook de eerste Nederlandse vrijwilliger bij de SS, 
Willem Heubel. Maar ook andere zware oorlogsmisdadigers, in ongeveer 300 gevallen, omdat zij door 
het verzet werden neergeschoten. 
 
Deze nazidoden uit Leusden - en wellicht nog anderen - waren aanvankelijk begraven op 
begraafplaatsen in Leusden en werden eind jaren '40 en later herbegraven op Ysselsteyn. Vrijwel 
geen enkel kerkgenootschap of gemeente in Nederland wilde deze doden houden... 
 
We willen u daarom de volgende vraag stellen: wilt u als raad protesteren tegen het herdenken door 
de Duitse ambassadeur op Ysselsteyn? Er bestaan immers tientallen oorlogslocaties in Nederland 
waar herdacht kan worden, zonder dat dit met zich meebrengt dat er erekransen bij 
oorlogsmisdadigers worden geplaats, of dat hoge militairen voor deze graven gaan salueren. Zie ook 
bijgaande foto van een saluerende Duitse generaal en lt-kol van de Bundeswehr op Ysselsteyn. Dat is 
een beeld dat voor ons en onze medestanders niet te verdragen is.... 
 
De doden op Ysselsteyn zijn en blijven de daders, uiteraard in wisselende graad van betrokkenheid. 
Maar ook een nazikok of soldaat-magazijnbediende hielp de nazi's met het uitvoeren van de 
holocaust. Als familieleden willen treuren bij deze graven, moeten ze dat vooral doen. Maar kransen 
en saluten - dat gaat niet! 
 
Wij protesteren al bijna 10 jaar tegen deze herdenkingen. Helaas zijn er in die tijd ook Bundeswehr-
militairen die in juli meedoen aan de Vierdaagse, begonnen met het bezoeken van Ysselsteyn en daar 
kransen leggen.... dat hadden zij in 1960 toen de vier-drie-twee van Breda nog vast zaten, echt niet 
hoeven proberen. Zij deden dit overigens in het begin nogal 'onopvallend'... maar nu niet meer. 
 
Het gaat ons niet om wraak, maar om een zuiver en helder onderscheid tussen daders en slachtoffers. 
Dat onderscheid was nog helemaal helder tot in de jaren '60, toen vrijwel alle nazidoden uit Nederland 
hierheen werden getransporteerd. Het was overigens d ebeodleing dat zij hier tijdelijk zouden liggen, 
totdat zij verder naar Duitsland konden. Pijnlijk genoeg heeft deze begraafplaats nu de status van 
oorlogsgraven, waardoor er formeel niets meer tegen te doen is. Zoals u ongetwijfeld weet zijn de 

https://www.google.com/search?&q=Leusden+ysselsteyn+site%3Afindagrave.com


graven van vele duizenden verzetsmensen nu, in 2020, alweer geruimd omdat zij nooit officiële 
erkenning hebben gezocht of gekregen... 
 
Het gaat ons ook niet om het verbieden van familiebezoek - dat is privé, wij willen ons daar niet in 
mengen, zolang het niet uitloopt op verering of een nazimanifestatie. 
 
Want helaas: antisemitisme, racisme en discriminatie groeien in zowel Duitsland als Nederland en 
elders. 
Onze protesten worden gesteund door enkele Duitse organisaties en door zowel Joodse mensen als 
mensen met een verzetsachtergrond, zoals 
- de Fed. van Eur. Verzetsbewegingen FIR, 
- opperrabbijn Rafaël Evers uit Düsseldorf, 
- de laatste levende nazi-jagers Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs, 
- het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles, 
- de advocaat en rabbi prof mr H. Loonstein uit Amsterdam 
- en de Nederlandse nazi-jager Hans Knoop. 
 
Het is 75 jaar na de bevrijding mooi geweest. 'Stop nazi- en SS-herdenking Ysselsteyn' 
 
In het ideale geval neemt uw raad een resolutie aan. Hier is een concept: 
 
        'De Leden van de Gemeenteraad van Leusden, in vergadering bijeen, besluiten dat zij elke 
vorm van herdenken of vereren van gestorven nazi's en SS'ers afwijzen en zullen erop toezien 
dat wat betreft haar gemeente of plaatsen die een connectie hebben met Leusden dit zo 
mogelijk tegengegaan zal worden en steunt daartoe de actie 'Stop nazi- en SS-herdenking 
Ysselsteyn' en gaat over tot de orde van de dag'. 
 
We vragen alle leden natuurlijk om ook individueel onze petitie te tekenen. U kunt hier klikken: 
https://herdenknazisniet.petities.nl/ 
 
Deze brief sturen we naar ongeveer 100 gemeenten die een (ongewenste) band met Ysselsteyn 
hebben. 
 
We stellen het uiteraard erg op prijs als u ons op de hoogte houdt van uw beslissing. 
Uiteraard zijn we bereid een nadere toelichting te geven of aanvullend infomateriaal te sturen. 
 
Dank voor uw aandacht. 
Mede namens de deelnemde organisaties, 
Hoogachtend, 
 
A.E.A.J. Graaff, 
Nat. Rapp. Nazisme, Facsisme en Racisme, 
Coördinator actie 'Stop nazi- en SS-herdenking Ysselsteyn' 
mob. 06 2704 7728 
 
 
 
_______________________________ 
 
BIJLAGEN 

OPROEP 

'Herdenken nazi's en SS'ers op Ysselsteyn is 
onaanvaardbaar' 
 
AMSTERDAM - Het herdenken van 32.000 nazisoldaten en SS'ers op nazikerkhof Ysselsteyn 
(Venray) door de Duitse ambassadeur op 15 november in het 75ste bevrijdingsjaar is 
onaanvaardbaar. Dat stellen organisaties, Joodse en andere overlevenden van de naziterreur en de 
Holocaust en nabestaanden van verzetsmensen..  

https://herdenknazisniet.petities.nl/


 
Op https://herdenknazisniet.petities.nl/  is daarom een petitie gestart die aan de ambassadeur zal 
worden aangeboden. De oproep krijgt steun van o.m. opperrabijn Rafaël Evers uit Düsseldorf, nazi-
jagers zoals Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs en leden van de federatie van Europese 
verzetsgroepen, de FIR.  
 
Uit Nederland komt steun van organisaties, oud-verzetsmensen en hun nabestaanden zoals de 
Amersfoortse AFVN-BvA, rapporteur nazisme Arthur Graaff, het Comité van Waakzaamheid en AFA 
Fryslân. Zij stellen: 'Dit is de meest schuldige, racistische en antisemitische plek van Nederland'. 
 
Zij roepen de ambassadeur Dirk Brengelmann op om voorgoed te stoppen met herdenkingen op die 
begraafplaats.  Al twintig jaar vindt deze herdenking plaats.Dat zal dit jaar wederom op Volkstrauertag 
15 november gebeuren, de Duitse dodendag. Al eerder protesteerden Joodse media zoals The Times 
of Israël en Nederlanders tegen deze herdenking als prof. Loonstein uit Amsterdam en de em. 
bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz 
 
Ysselsteyn is met 28 ha verreweg de grootste nazibegraafplaats van Europa. Er liggen bijna 32.000 
nazidaders, SS'ers, beulen en verraders zoals Julius Dettmann, de SS'er uit Amsterdam die Anne 
Frank liet arresteren en de executie van Johannes Post in Haarlem leidde. Antoine van Dijk, SS-
majoor en politiecommissaris van Nijmegen, ging zelf de straat op bij de razzia's op alle 500 Joden en 
roofde hun kostbaarheden. De eerste Nederlandse vrijwilliger bij de SS, Willem Heubel, ligt er. Ook 
liggen er gruwelijke folteraars zoals Anne-Jannes Elsinga uit Groningen, Ernst Knorr of Arthur 
Thomsen uit Arnhem, 'de beul van de Veluwezoom'.  
 
LINKS NAAR ENKELE GRAVEN, MET FOTO'S: 
https://www.findagrave.com/memorial/75139287/julius-dettmann 
https://www.findagrave.com/memorial/78723337/willem-johannes-heubel 
https://www.findagrave.com/memorial/60951664/ernst-august-knorr 
https://www.findagrave.com/memorial/57169013/anne_jannes-elsinga 
 
______________________ 
 
Info 06 2704 7728 
 

TEKEN DE PETITIE SVP METEEN!  
 

STUUR DEZE OPROEP SVP AAN 5 VAN UW VRIENDEN, KENISSEN OF 
FAMILIELEDEN DOOR! 
 

https://herdenknazisniet.petities.nl/ 

 
 
FOTO'S - BIJSCHRIFTEN VLNR: 
- Protestorganisator Arthur Graaff tijdens een tv-interview met Al Jazeera in 2019 over acties 
tegen een nazi-expo in Den Bosch 
 
- Duitse ambassadeur in Nederland Kremp bij de herdenking op nazi- en SS-begraafplaats Ysselsteyn 
in november 2014 geflankeerd door Bundeswehr brigadegeneraal Jörg Lebert (l) en Bundeswehr lt-
kolonel Joachim Schmidt (r) LET OP: Huidige amb. is Dirk Brengelmann 
 
- Graf van Obersturmführer (SS-eerste luitenant) Julius Dettmann op Ysselsteyn nazi-
begraafplaats die Anne Frank liet arresteren en ook Nederlandse verzetsleden zoals Joh. Post 
liet executeren. 
 
- Af en toe herdenken Neonazi's ook op Ysselsteyn zoals op deze foto uit 2013.  

- 'The Waffen-SS - A European History' - Studie uitgegeven bij Oxford University Press naar de 
activiteiten van de Waffen-SS in Europa. Volgens deze studie komt financiering van Ysselsteyn 
deels van ODESSA, Org. der Ehemaligen SS-Angehörigen  

https://herdenknazisniet.petities.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Serge_en_Beate_Klarsfeld
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Dettmann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Dijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Heubel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Jannes_Elsinga
https://www.findagrave.com/memorial/75139287/julius-dettmann
https://www.findagrave.com/memorial/78723337/willem-johannes-heubel
https://www.findagrave.com/memorial/60951664/ernst-august-knorr
https://www.findagrave.com/memorial/57169013/anne_jannes-elsinga
https://herdenknazisniet.petities.nl/
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198790556.001.0001/acprof-9780198790556


 
- Overzicht van Ysselsteyn nazi- en SS-begraafplaats, met 28 hectare de grootste van Europa. 
(Foto Arthur Graaff) 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


